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AI IN 
THE 
HOOD

AI in the Hood  is een project 
dat bewoners op een creatieve 
manier betrekt bij hun buurt 

door middel van kunst en kunstmatige 
intelligentie (AI). In een sessie van 
twee uur maken deelnemers kennis 
met AI-tools en gebruiken deze om 
hun wensen en behoeften in hun buurt 
te visualiseren. We richten ons in deze 
workshop op het groene gebied van 
het Sint Rochushofje en we zouden 
graag horen en verbeelden wat jouw 
dromen zijn! We bespreken samen 
met Humankind en andere betrokken 
partners hoe we ‘community building’ 
kunnen benaderen en hoe we openbare 
ruimte kunnen transformeren voor 
community-doeleinden. We sluiten 
de middag af  met een drankje en een 
hapje.
De workshop wordt begeleid 
door  Humankind, een in Rotterdam 
gevestigde organisatie voor stedelijke 
verandering, en georganiseerd 
door  Baltan Laboratories, een in 
Eindhoven gevestigd cultureel 
indisciplinair lab dat zich richt op 
maatschappelijke kwesties.

Meld je gratis aan door een e-mail te sturen 
naar info@baltanlaboratories.org

Samen visualiseren we een 
groene plek in onze buurt! 
Dinsdag 21 november in de 
Buut van 15.00 - 17.00 uur 
met een afsluitend drankje.

Foto’s: 
Gerda Berkers

Adopteer 
een straat: 
Voor een 
schone 
Rochusbuurt!
Om de vier weken trekken wij de 
buurt in om zwerfafval op te ruimen. 
Wij, dat zijn een groep van dertien 
buurtbewoners die gewapend met 
grijpers lege blikjes, verpakkingen 
en allerlei andere rotzooi opruimen.

Sinds een half  jaar hebben 
wij de beschikking over een 
zogenaamde peukenstofzuiger. 
Peuken lekken jarenlang giftige 

stoffen zoals arsenicum en benzeen en 
zijn dus erg schadelijk voor het milieu. 
Veel mensen weten dit niet en gooien 
hun peuk achteloos op straat. Vooral op 
de Geldropseweg bij de winkels en bij de 
horeca liggen er ontzettend veel. Na een 
uur peuken opzuigen zitten er meer dan 
1000 peuken in de stofzuiger.

In de zomermaanden lopen we op 
donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
en de rest van het jaar op zaterdagmorgen 
van 10.30 uur tot 11.30 uur. Na afloop 
drinken we samen koffie/thee in de 
Buut. Voor de gezelligheid lopen we 
altijd in groepjes van twee.

Ons initiatief  wordt ondersteund door 
Rosanne van Wierst van de gemeente 
Eindhoven. Met haar overleggen we o.a. 
over de vraag hoe we de winkeliers van 
de Geldropseweg kunnen betrekken bij 
onze activiteit.

Tot slot willen we graag Ine Chatrou 
bedanken voor haar inzet. Ine die altijd 
de drijvende kracht achter onze ‘prikclub’ 
is geweest gaat binnenkort verhuizen. 
Pierre en Gerda nemen het stokje van 
haar over. En natuurlijk is iedereen uit de 
buurt van harte welkom om ons team te 
komen versterken! 

Pierre (06 47297848) en Gerda



ROCHUSNIEUWS2 3ROCHUSNIEUWSNOVEMBER - DECEMBER 2023 NO.195NO.195 NOVEMBER - DECEMBER 2023

Colofon

Inhoud
Adopteer een straat
AI in the hood
EHBO
Gastkoks bij BBB
Oog voor Detail
Running Dinner 
Paddenstoelen plezier
Kay laat herstellen en verstellen
Rochus Culinair
Wat doe je met je oude meuk?
Sint, Blingo, Oliebollen, Borrel
Agenda & Buurtinfo
Menu Buut, Borrel & Bordje
KidsRedactie & KidsTalk

1
1

2-3
4
5
6
7

8-9
10

12-13
14
15
15
16

De redactie verklaart dat het Rochusnieuws op 
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. 
Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie 
niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de 
informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan 
ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel 
geleden schade, van welke aard dan ook, door 
foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. 
Dit geldt voor zowel de eigen content als voor die van 
derden afkomstig.

Rochusnieuws is een uitgave van de 
Rochusbuurtvereniging en wordt 6x 
per jaar huis aan huis verspreid in een 
oplage van 600 st. in de Rochusbuurt.

Redactie:
Ad, Chris, Esther, Kay, Marcel, 
Marijke & Niek
Kinderredactie:
Billie, Carmen, Isis & Mijs
Vormgeving en illustraties: 
Esther
Produktie: 
Puntscherp
Hastelweg 91, Eindhoven
Bezorging:
Gerry, Gidy, Hein, Huub, Joris, 
Maike, Marga & Mirjam
Info en aanmelden als redactielid:
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Rochusnieuws digitaal 
ontvangen?
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Advertenties:
Tarieven op aanvraag bij de redactie.

Verbouwereerd zeeg hij neer in 
zijn zetel. Wat nu dacht hij. Wat 
is er mis met mijn stukjes. Ironie 

is mijn natuurlijke habitat. Natuurlijk zijn 
er lezers die het niet (willen) begrijpen 
en daarvoor hebben we nu juist die 
omgekeerde smiley  geïntroduceerd 
en die heeft helemaal niets met dat 
kinderfeest te maken! Nee! Inclusiviteit is 
inmiddels ook onderdeel geworden van 
het gedachtengoed van de dikke man! 
Goed, zei de dikke man, de buurtgenoten 
willen graag een buurtkrant zien waarin 
het gaat over leuke dingen, interessante 
feitjes. Kijk maar naar de buurtblaadjes 
van onze omliggende buurtjes. Positief, 
niets aan de hand. Geen onvertogen 
woord. Gewoon gezellig. Geen hot 
nieuws zoals in ons Rochusnieuws met 
af  en toe een prikkelend stukje. Of  
ben ik weer aan het ontsporen dacht de 
dikke man. Ach, wat nou. Had hij niet 
onlangs nog een mooi loflied op onze 
buurt gedicht? Zingt u maar even mee: 
♫ Onze buurt dat is de beste, ♫ onze 
buurt is kampioen ♫. Dat was wel een 
kraker van jewelste, toch?

Verbinden, verbinden, verbinden. Ja, 
daar zou het over moeten gaan dacht 
de dikke man. Niet meer dat ironische 
geneuzel over de buurt, haar inwoners 
en menagerie. Respectvol met elkaar 
omgaan. Ja, dat is het. Goedemorgen 

mevrouw, meneer. Goed geslapen, 
leuk de hond uitgelaten? Ik zie dat u 
uw hand al vol heeft met een lekker 
warm plastic zakje. Wel deponeren in 
de daartoe bestemde vuilnisbak hoor! 
Prima dat u meedenkt met het schoon 
en veilig houden van onze buurt. Jazeker, 
die zonnebloemen zijn heel mooi maar 
ontnemen wel het zicht als we de 
Geldropseweg willen oprijden. Maar 
even de snoeischaar er in zetten. Want de 
buurt is van ons allemaal, is inclusief  en 
is de beste! De dikke man heeft onlangs 
nog aan een Pools Running Dinner 
deelgenomen. Nou, dat zegt toch wel 
wat. De dikke man zag verschillende 
buurtgenoten schoorvoetend de vrolijk 
gekleurde en rijk gevulde Polo Smak 
ingaan en zwaarbeladen met gigantische 
worsten, bakken met Poolse balkenbrij, 
varkenspoten, liters Pools frisdrank en 
wodka in tassen volgeladen, verdwijnen 
naar hun keukens. Alwaar natuurlijk 
de heerlijkste gang werd bereid die 
ruimhartig gedeeld werd met andere 
buurtgenoten. Dat is toch wel verbinden. 
Aan de andere kant dacht de dikke man: 
verbinden, ik ben toch geen EHBO’er. 
Nou ja, het is even wennen om met een 
andere blik naar de buurt te kijken. Maar 
zei de dikke man tegen zichzelf: alles 
is te leren. Volgende keer iets serieus, 
iets informatiefs, iets leerzaams. Hier 
alvast een voorproefje. Iets waardevrij 
en compleet anders. De wet van 
Benford! Wet van Benford zal de lezer 
nu uitroepen. Wat is dat nu! Dat is toch 
niets voor de dikke man. Misschien wel, 
misschien niet. Het is wel leuk om het 
te weten en op partijen en verjaardagen 
tussen neus en lippen de blitz mee te 
maken.

Hier komt ie. Meneer Benford heeft 
ontdekt dat veel getallen die te 
maken hebben met onze wereld een 

Mevrouw dikke man zei 
onlangs: in die verhaaltjes van 
jou, kun je daarin een keer wat 
positiever zijn? Altijd die ironie, 
die begint me soms de keel uit 
te hangen. Nou, die kwam wel 
aan bij de dikke man.  

EHBO

merkwaardige verdeling hebben. En 
wel als volgt. Het begincijfer van dit 
soort getallen is als volgt verdeeld. De 
1’en komen als eerste getal het meest 
voor. Daarna de 2’en, daarna de 3’en 
enzovoort. 

Zeg maar zoals in onderstaand grafiekje.

Meneer Benford heeft dat voor heel veel 
(natuurlijke) dingen onderzocht. Denk 
aan lengtes van rivieren, uitslagen van 
verkiezingen, prijzen van producten, 
verkoop van Poolse worsten, blaadjes 
in bomen, noem maar op. Voor elke 
groep getallen die gaan over zaken die 
we in deze wereld tegenkomen, geldt de 
wet dat het eerste cijfer van die getallen 
ongeveer verdeeld is zoals hierboven.  
Dat betekent dat wanneer de wet van 
Benford niet geldt, de cijfers niet echt 
zijn maar gefabriceerd. En daar wordt 
dan ook gebruik van gemaakt om 
bijvoorbeeld fraude op te sporen. De 
economische cijfers die de Griekse 
regering heeft overlegd aan de EU om 
toegelaten te worden tot de Eurozone, 
bleken achteraf  frauduleus, aangetoond 
via de wet van Benford. Met de wet 
van Benford kun je een redelijk inzicht 
krijgen in de betrouwbaarheid van cijfers. 

Laten we even kijken of  die wet van 
Benford ook klopt voor onze buurt. In 
2019 is er een rapport verschenen over 
de Rochusbuurt. Hierin staan allerlei 

getallen over wonen, welbevinden van de 
mensen, huizenprijzen, aantal honden en 
katten, et cetera. Nu gaat de dikke man 
natuurlijk niet zo’n tekst doornemen en 
alle getallen eruit halen en opschrijven. 
Nee, daarvoor gebruikt hij ChatGPT. 
Daaraan vraag je gewoon om uit een deel 
van de tekst de getallen te halen en die in 
volgorde van het eerste cijfer te zetten 
en dan komt de slimmerd (nou ja, slim, 
je moet hem wel controleren want soms 
sjoemelt ie) met de volgende lijst:

1; 11; 11; 160.00; 1199; 15; 17; 176000; 
19; 2; 2000; 21; 211000; 22; 225; 240000; 
245000; 28; 28; 329000; 33; 355000; 40; 
44; 45; 46; 49; 51; 53; 53; 67; 73; 9; 942

En wat zien we: 

Het is niet exact wat de wet van Benford 
idealiter voorspelt maar komt volgens 
de dikke man toch behoorlijk goed in 
de buurt. Behalve die drieën. Waar zou 
dat nu door komen, dacht de dikke man. 
Wel vreemd. Zou het komen doordat het 
toch niet zo goed is in onze buurt. Ze 
zeggen toch altijd: al het goede komt in 
drieën? 
Ach, daar gaat het niet om. U kunt 
wellicht zelf  iets bedenken waarom die 
drieën nou net de wet van Benford voor 
de Rochusbuurt onderuit schoffelen. 
Uiteindelijk bent u toch domweg 
gelukkig in de Rochusbuurt. 

De dikke man
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Elke week verschijnt er weer 
een wisselend – en vaak ook 
verrassend – gezelschap, 
groot of  klein, rond een uur 

of  zes in de Buut. We schuiven bij elkaar 
aan, aan één grote tafel (of  twee als het 
erg druk is). Soms is de sfeer uitbundig 
en een enkele keer ook intiem. Maar elke 
keer zijn er weer leuke ontmoetingen 
tussen bekenden en onbekenden. 
Meestal koken ondergetekenden, maar 
in de komende weken wordt er ook 
gekookt door drie gastkoks.

24 november
Op 24 november bijt Lynn de spits af.  
Met Lynn hebben de lezers van deze 
krant al kennis kunnen maken want 
de afgelopen 2 seizoenen vormde ze 
met Janne de Kidsredactie. Verder 
organiseerde Lynn eerder in de 
Buut een spelletjesmiddag en een 
kinderklimaatmiddag. 
En nu gaat ze dus de uitdaging aan om 
haar favoriete gerecht – nasi alla oma – 
tijdens Buut Borrel en Bordje klaar te 
maken. De oma van Lynn heeft al laten 
weten dat ze daar dan ook heel graag bij 
wil zijn!

1 december
Wie kent ze niet: de ‘Bootcamp 
Babes’, zoals wij ze noemen. Elke 
woensdagavond en zaterdagochtend 
zetten ze hun sportiefste beentje voor 
in de speeltuin. In weer en wind, zon en 
regen, werken ze zichzelf  in het zweet, 
soms onder het vocale geweld van de 
trainer (“kom op dan, kom op dan”). 
Vorig jaar hebben ze met zijn allen al 

Wekelijks wordt er op vrijdag 
gekookt voor buurtbewoners 
tijdens Buut, Borrel en Bordje. 
Vrijwel elke keer weer staat 
dit garant voor een gezellige 
avond. 

eens meegegeten in de Buut. Dit jaar 
lieten ze weten dat te willen herhalen 
én dan meteen ook de maaltijd willen 
verzorgen. 
Op 1 december bereiden zij een pasta 
met paddenstoelen, óók geschikt voor 
veganisten en vegetariërs, met een 
uitgebreide salade.

29 december
Vorig jaar verraste Floor, de moeder 
van Jan, de buurt met een uitgebreid 3 
gangen menu tijdens de laatste BBB 
van het jaar. Niet alleen de maaltijd was 
geweldig , maar ook de ambiance was tot 
in de puntje verzorgd; ze laat niets aan 
het toeval over! Reden voor ons om te 
vragen ze dat dit jaar wil prolongeren. 
En dat wil ze! 
Op vrijdag 29 december is iedereen 
weer welkom voor de eindejaarsspecial. 
Het menu is nu nog niet bekend, daar 
wilde ze nog even over nadenken, maar 
dat belooft enkel meer goeds. Voor de 
liefhebbers!

Yolande en Frank

Oog voor 
Detail

We bieden je de kans om jezelf  te 
testen. Of  je gaat eens op zoek 

naar de plekken waar wij deze foto’s 
hebben gemaakt. Succes met zoeken  
en vooral vinden van onze 4 gekozen 
plekken!! 
Trouwens: dit zijn maar 4 prullenbakken 
in de wijk. Er staan er nog veel meer. 
Dus begrijp jij waarom mensen hun afval 
zo maar op de grond gooien? 

De Redactie

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de min of meer exacte plekken. 
Foto 1: Sint Jorislaan 134 | Foto 2: Tuinstraat 1 | Foto 3: Hertog Hendrik van Brabantplein 3 | Foto 4: Hertogstraat 1.01. 
Hopelijk heb je een beetje plezier gehad aan de quiz. Volgende keer hebben we weer nieuwe plekken voor je klaar om je 
wijk te leren kennen en te ontdekken. Tot dan!

3 4

1 2

Luchtfoto Rochusbuurt: 
Martien Aerts

Ken je onze wijk? Bepaalde 
gebouwen weet je natuurlijk te 
vinden, bijvoorbeeld De Buut. 
Maar hoeveel oog voor detail 
heb je eigenlijk? 

Gastkoks 
bij Buut, 
Borrel & 
Bordje

Foto: Jan Schevers
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• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595
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Culinair 
gemak met 
Polo Smak 
-the sequel-

Vier november is het dan 
zover, hoewel Suzy op 3 
november al bewijsmateriaal 
aanleverde dat ze alvast aan 

het kokkerellen was geslagen (zelf  gezien 
op Facebook-voor-oude-mensen). Koen 
was denk ik nog net iets eerder voor de 
partij met zijn kookfoto’s in de app van 
de organisatie. Hoewel... beiden leverden 
geen overtuigend bewijs van bijvoorbeeld 
de krant van de dag, het kan dus net zo 
goed een foto van hun keukens zijn op 
een willekeurige avond in juli.

Terwijl er van Van Hornestraat tot 
Jorislaan lustig op los werd gekookt, 
werden rond 15.30 de befaamde 
enveloppen bezorgd. (“Niet openen 
voor 18:15”; wie houdt dat vol? Uit 
betrouwbare bron weet ik dat er in 
tenminste 1 huis heel creatief  wordt 
geklokkeken/geklokkijd/klokgekeken/
klokgekoken op de dag van running 
dinner...) 

Bij de vriendelijke geste “Bij paniek 
bellen met” op de envelop, heb ik 
me steeds afgevraagd of  dit ook als 
uitnodiging kon worden gezien om te 
bellen bij overstromende wasmachines, 
weggelopen honden of  te kort geknipte 
haren. Maar klaarblijkelijk was iedereen 

In vorig Rochusnieuws heb ik enkele 
ontboezemingen gedeeld omtrent 
het Running Dinner in onze wijk. 
Wat was het ook deze keer weer een 
heerlijke avond! Zou deze editie 
nieuwe ontboezemingen opleveren?

zen want ook Bert en Lisanne konden 
bijna ongestoord van hun Running 
Dinner genieten. Alleen de organisatie 
zelf  zorgde voor wat onrust vanwege 
enige moeite met het bellenplateau 
van de Hertogflat en omdat ze waren 
vergeten een paar briefjes aan te passen 
na een laatste aanpassing in de planning, 
maar deze plooien werden eenvoudig 
plat gestreken.

Hoewel de middag nog bijna een scheiding 
opleverde bij enkele deelnemers, leken 
alle spanningen in de avond weer uit 
de lucht. Er werd heerlijk getafeld, 
gekeuveld en ervaringen uitgewisseld 
over het assortiment van Polo Smak 
enerzijds en onze persoonlijke culinaire 
voorkeuren anderzijds.

Na het dessert dan eindelijk het 
verlossende woord waar de aansluitende 
borrel zou plaatsvinden. Dit jaar dan 
toch naar Miranda? Het Poolse gedicht 
was met Google Translate snel vertaald 
en onthulde -min of  meer- het woord 
buurthuis. Tja mensen, het is niet 
eenvoudig om een zwerm olijk rennende 
dinergasten te herbergen op een andere 
locatie. Dus gelukkig konden we ook dit 
jaar weer in de oude, vertrouwde Buut 
terecht.

Met een wodka of  alcoholvrij shotje 
werd de borrel ingeluid en daarna werd 
iedereen gastvrij geholpen door onze 
buurman Barman Bert. De voetjes 
gingen van de vloer bij een Poolse Polka. 
(Nou ja, eigenlijk gewoon bij een playlist 
van Koen, maar Poolse Polka allitereert 
zo lekker.) 
Iets na middernacht klonk de bel voor 
de laatste ronde, lichten aan, zachtjes 
naar huis, want je wilt je buren tenslotte 
te vriend houden. Thuis gekomen lekker 
onder de wol en dromen van een mooie 
avond met heerlijke gerechten en vrolijke 
en gastvrije mensen. Nadat Maaike 
en Ronnie op zondag nog hebben 
opgeruimd, zijn alleen de foto’s nog een 
mooie herinnering aan een geslaagde 
avond Running Dinner.

Namens de organisatie veel dank allemaal 
voor wederom een hele fijn editie van 
het running dinner! Zien we je volgend 
jaar weer?

Special thanks to our international neighbors 
who joined the running dinner! As you mentioned 
yourself  it’s a nice occasion to get to know your 
neighborhood. But also for us Dutchies it is very 
interesting to learn about different (food)cultures 
and to meet new people. Hope to see you back 
next year!

Tekst: Hanneke | Foto’s: Karen & Maaike

Wat een geluk: uit de 
pompoenplant naast de 
lantaarnpaal bleek een 

pompoen te zijn gaan groeien en de 
alternatieve behandeling die ik doe slaat 
aan. Er komt weer wat meer ruimte om 
te leven. Die ik direct in gevuld heb met 
eerst een mooie paddenstoelwandeling. 
Mijn moeder en onze bijna buurvrouw 
wandelden gezellig mee. Een mini-
straatuitje zeg maar. Wat heb ik genoten 
van dat ik weer in het bos kon zijn! De 
rust die ik in de natuur vind is zo fijn 
en we hebben prachtige paddenstoelen 
gezien. 

Na een aantal dagen rustiger aan doen om 
te herstellen, ben ik als een witte tornado 
door mijn huis gegaan. Na al die jaren 
van achter de feiten aanlopen was taak 
nummer 1: mijn huis op orde krijgen. 
Uiteraard kent dat ook tegenslagen: de 
schroeven van de WC bril die vervangen 
moest worden zaten volledig vastgeroest. 
Een rondje door de straat op zoek naar 
een ijzerzaag volgde, want kruipolie was 
een kansloze missie. Maar helaas zelfs 
een flink grote ijzerzaag kon de klus niet 
klaren. Dus heb ik iemand van de LETS 
kring gevraagd. In de LETS kring wissel 
je diensten en spullen met elkaar uit. 
Elke dienst wordt hetzelfde beloond: je 

krijgt per uur een bepaald aantal punten. 
De waarde van spullen bepaal je zelf. 
Gelukkig had ik diverse spullen via de 
LETS kring aan een nieuwe eigenaar 
geholpen, dus had ik genoeg punten 
verzameld om iemand het klusje te laten 
komen klaren. 

Het was allemaal iets te veel en iets te 
enthousiast dus terwijl ik deze column 
schrijf  lig ik weer uitgeput op de bank. 
Het leven met ME is simpelweg moeilijk 
en hoe zieker je wordt, hoe ondoenlijker 
het wordt: je moet jezelf  van alles 
ontzeggen waar je enorme behoefte aan 
hebt, omdat je anders jezelf  (verder) 
uitput en daardoor zieker wordt. Het is 
zeker voor een ondernemend iemand 
als ik eigenlijk niet te doen. Als ik 
verbeter door behandeling is er bij mij 
altijd het risico dat ik zoveel opgekropte 
onvervulde behoeftes heb dat ik een 
aantal daarvan direct wil en ga inlossen. 
Dat gaat met een kracht die bijna niet 
te remmen is want leven laat zich maar 
beperkt begraven, dat wil en moet 
geleefd worden. Als een paddenstoel die 
uit de grond schiet.    

Hopelijk herstel ik door de behandeling 
nu sneller. Ik heb er goede hoop op. In 
deze behandeling wordt het zenuwstelsel 
getraind om beter samen te werken zodat 
het het lijf  weer beter gaat aansturen. 
Daarvoor kan ik elke dag oefeningen 
doen. Dat doe ik op een fitnessapparaat, 
met hele lichte gewichten omdat mijn 
lijf  anders op tilt slaat terwijl het met 
deze hele lage belasting en bewegingen 
juist tot rust komt. Een soort Tai Chi, 
maar dan op een fitnessapparaat. Ik 
houd enorm van mediteren en yoga, 
dus voor mij een ideale behandeling. Ik 
ga dapper verder, op zoek naar de weg 
omhoog in de wetenschap dat ik nog wel 
een paar keer naar beneden zal pleuren. 
Het is de lange adem die telt en die 
hopelijk overwint. Ondertussen is mijn 
huis heerlijk opgeruimd en schoon, daar 
geniet ik maar eens even goed van.   

Marijke schrijft over haar 
leven met een chronische 
ziekte (ME). Oorspronkelijk 
opgegroeid in de 
Rochusbuurt is ze na jaren 
weer terugverhuisd toen 
ze ziek werd. Ze huurt het 
zolderappartement van haar 
moeder die al die jaren trouw in 
de buurt is blijven wonen. 

Paddenstoelen plezier
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Kay laat herstellen en verstellen

Weet jij eigenlijk wat 
voor juwelen hier in de 
wijk zijn? Onze wijk 
telt niet alleen cafés en 

restaurants maar ook winkels voor de 
inwendige mens, uiterlijk en schoonheid, 
kleding, vervoer, sport, gezondheid en 
nog veel meer.

‘Ending is better than mending’
Heb je op school ‘Brave New World’ 
van Aldous Huxley gelezen? Of  ooit 
‘Ending is better than mending’ en ‘The 
more stitches, the less riches’ gehoord, 

Ik woon inmiddels ruim 6 jaar 
in de Rochusbuurt en ontdek 
nog steeds veel nieuwe dingen: 
plekken waar ik met de hond ga 
wandelen, aardige buren waar 
ik op bezoek ga of  grote en 
kleine winkels, eetgelegenheden 
enz. 

het credo van de wegwerpmaatschappij. 
Maar tegenwoordig heeft iedereen het 
over duurzaamheid, onder andere over 
het langdurige gebruik van bijvoorbeeld 
je kleren. Dus ga ik met mijn mooie 
gewatteerde jas naar Kledingreparatie 
Burhan op de Geldropseweg omdat 
de voering van een mouw gescheurd 
is. Is dat beter dan een nieuwe jas te 
kopen? Of  tenminste verstandiger? En 
is het wel duurzaam? Ik zal er deze keer 
achterkomen.

Mending is better than ending?
Vrijdagmiddag breng ik mijn zwarte 
jack naar kledingreparatie Burhan en 
omschrijf  het probleem: een naad aan 
de binnenkant van de mouwen is kapot: 
een ca. 25 cm lange scheur. ‘Is de andere 
mouw wel in orde?’, vraagt de Burhan 
Kelnebioglu, de kleermaker. Ik denk 
van wel maar we kijken toch even: de 
scheur aan die kant is op z’n minst net 
zo groot. Wat goed dat hij het even heeft 
gevraagd. Maandagmiddag kan ik mijn 
jas weer ophalen. Dus heel snel, zodat ik 
niet buiten in de kou hoef  te vernikkelen 

omdat mijn jas onder de naaimachine 
van de kleermaker ligt.

Met Julia en Burhan aan de thee
Maandagmiddag hoor ik in de winkel 
een Turkse radiozender waarvan ik 
natuurlijk niets begrijp. Terwijl Julia een 
kopje thee voor me zet, rondt Burhan 
nog even zijn werk achter een van al de 
vele naaimachines af. Dan komt hij bij 
ons zitten. ‘Zeven jaar lang had ik, samen 
met een collega, een kleermakerij op de 
Kruisstraat voordat we besloten om apart 
verder te gaan. Toevallig kwam toen deze 
winkel op de Geldropseweg vrij omdat 
de kleermaker die hier zat, had besloten 
om te stoppen’, vertelt Burhan. Een 
ideale plek voor Burhan Kelnebioglu om 
het stokje over te nemen. 

Jobsharing thuis en op het werk
‘Ik werk alleen maar in de winkel als 
het nodig is’, zegt Julia. ‘Dan doe ik 
het voorwerk voordat Burhan met 
de kleding aan de slag gaat. Ik ben 
eigenlijk fulltime huisvrouw en oma: 
onze kleinkinderen zijn nu ruim 1 en 

1,5 jaar. Dus genoeg te doen want ik 
doe ook nog veel vrijwilligerswerk.’ Het 
echtpaar woont al jaren in Gestel. ‘Maar 
de eerste jaren van mijn leven heb ik 
in de Iriswijk gewoond. En ik ken nog 
steeds mensen uit de buurt’, vertelt Julia 
met een glimlach. Burhan komt bijna 
elke dag met de fiets op het werk: ‘Het 
is niet ver van huis en ik vind het fijn. 
Ik werk hier graag en probeer altijd om 
vriendelijk te zijn voor de klanten.’ Dat 
beaamt Julia: ‘Als je jezelf  aanpast en een 
beetje vriendelijk doet, dan heb je geen 
problemen. Je moet elkaar respecteren.’

Allerlei werkzaamheden
Burhan werkt dus meestal alleen in de 
winkel. Toch zie ik meerdere werkplekken 
met in totaal negen naaimachines. ‘Ja, 
dat klopt. Dat zijn verschillende types 
naaimachines voor leer, voor knopen, 
om te zomen enzovoorts. Ik gebruik dus 
voor de verschillende werkzaamheden 
een speciale naaimachine.’ Ik vind het 
eigenlijk wel mooi dat het naaimachines 
van het type oerdegelijk zijn, dus geen 
blitse flipperkasten van plastic met chique 

Foto’s en tekst: Kay Sachse

displays. Dat past hier perfect. Burhan 
laat me trots het overzicht van diensten 
zien. ‘Ik kan jassen, overhemden, 
broeken innemen of  uitleggen, pakken 
passend maken, gordijnen inkorten, 
ritsen vervangen, ja, zelfs leren broeken 
herstellen. Alleen geen schoenen. 
Daarvoor heb je de schoenmaker een 
stukje verderop.’ ‘Je kunt zelfs kleding 
door ons laten stomen. We regelen dat 
graag voor onze klanten’, vult Julia aan. 
‘Als het nodig is, strijk ik de kleding 
achteraf  ook even zodat de broek of  het 
pak weer netjes eruitziet.’

Thuis in de wijk
‘We voelen ons hier echt thuis’, 
vertelt Julia blij. ‘Mensen zijn hier veel 
vriendelijk. We hebben nooit problemen 
met klanten gehad maar ook op straat is 
iedereen heel vriendelijk. Dat was vroeger 
wel eens anders. Ik heb nu weer een heel 
vrolijke man die zijn werk graag doet. Hij 
vindt het hier heel fijn.’ Burhan knikt en 
glimlacht. ‘Ik doe dit werk al sinds mijn 
dertiende toen ik via mijn broer werk bij 
een kleermaker heb gevonden.’ 

Burhan heeft zijn winkel in december 
2022 geopend en sindsdien groeit het 
aantal klanten gestaag. ‘Sommige klanten 
zijn met ons meeverhuisd toen we 
hiernaartoe kwamen. Door mond-tot-
mond-reclame komen er steeds meer bij, 
vooral uit de wijk hier.’ 

Beter, verstandiger en duurzaam
Nu kijk ik grondig hoe Burhan mijn 
jas heeft hersteld: bij beide mouwen 
heeft hij een strook stof  ingevoegd en 
alles zorgvuldig met de naaimachine 
afgewerkt. Het ziet er prima uit. En het 
voelt ook prima als ik mijn jack aandoe. 
Dus, als ik terugkijk naar de vraag in 
de tweede alinea van dit stuk kan ik het 
volgende zeggen: het is zeker beter en 
dus verstandiger om je oude, maar nog 
mooie jas voor nog geen 2 tientjes te 
laten herstellen dan een nieuwe in de 
winkel te kopen. Is het duurzaam? Ik 
denk van wel maar weet natuurlijk niet 
hoe lang ik nog plezier zal hebben van 
mijn jas. Wie weet kom ik er over een 
tijdje in het Rochusnieuws op terug. Of  
vraag het gewoon even aan me.
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BOBLINE
h a i r  &  b e a u t y

Geldropseweg 61A
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040 - 291 24 67

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur

vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur

www.boblinehairandbeauty.nl

Ons kindercentrum biedt drie vormen van 
kinderopvang: dagopvang, peuteropvang 
(peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang. Wij 
nemen een deel van uw opvoedingstaken over, en 
dat doen we met de grootste zorg.

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons 
bereiken op telefoonnummer 040 213 42 96. 
Neem ook eens een kijkje op onze website: 
www.dedroomwereld.nl

Hecht u grote waarde aan een veilige en warme omgeving, waarin uw kind met plezier kan ontdekken, 
leren en spelen met andere kinderen? Vindt u het belangrijk dat enthousiaste en deskundige pedagogisch 

medewerkers uw zoon of dochter in hun ontwikkeling volgen? Dat zij elk kind naast optimale verzorging ook 
structuur en individuele aandacht geven in een huiselijke sfeer? Dan is kinderdagverblijf de Droomwereld

in Eindhoven de juiste keuze! 

Graag zijn wij een tweede thuis voor uw kind!

Rochus 
Culinair 
Venison Pie 
(wildstoof)
Ieder jaargetijde heeft iets moois 
te bieden. Asperges in het 
voorjaar, BBQ en frisse salades 
in de zomer en de verfijnde 
gerechten met kerst. Van al deze 
mooie jaargetijden staat de herfst 
voor mij culinair gezien toch echt 
bovenaan.

De klok gaat een uurtje 
terug en lange warme 
dagen worden ingeruild 
voor korte, koude en 

nattere dagen. Als je buiten eens goed 
om je heen kijkt dan zie je dat de natuur 
hele andere schatten te bieden heeft 
dan een paar weken terug. De bladeren 
krijgen mooie kleuren, kastanjes vallen 
en paddenstoelen schieten overal uit de 
grond. 
Het is ook de tijd van het jaar waarin 
wildbeheer zorgt voor een gezonde 
wildstand voordat we de winter ingaan. 
Uit eigen land is er dus heel veel moois 

in grove stukken, de wortel in plakjes, 
de ui in ringen en pers de knoflook

•	 Schep met een schuimspaan de 
wildpoulet uit de pan en zet apart

•	 Draai het vuur lager en bak de ui 
samen met de knoflook even aan in 
het bakvet

•	 Voeg na een paar minuten de wortel 
en paddenstoelen toe en bak 5 
minuten mee

•	 Voeg het vlees weer toe samen met 
het flesje bokbier

•	 Steek de kruidnagels in de 
laurierblaadjes (zo vis je ze er later 
makkelijk uit) en voeg toe

•	 Voeg ook de jeneverbessen toe en 
verkruimel het bouillonblokje boven 
de pan

•	 Voeg een beetje water toe totdat het 
geheel net onder staat

•	 Besmeer 2 plakken peperkoek royaal 
met mosterd en 2 plakken royaal 
met appelstroop

•	 Leg de peperkoek met de besmeerde 
kant naar beneden in de pan

•	 Draai het vuur laag en laat het geheel 
met het deksel op de pan minimaal 
2,5 uur rustig stoven

•	 Als het geheel na 2,5 uur nog niet 
de gewenste dikte heeft bereikt, kun 
je het deksel er nog even afhalen 
en eventueel nog wat peperkoek 
toevoegen

•	 Splits het ei en klop het eigeel los, 
zet even apart

•	 Stort de stoof  in een pie dish of  
passende ovenschaal en verwijder de 
laurierblaadjes en kruidnagel

•	 Rol het bladerdeeg uit over de schaal 
en snijd langs de randen van de 
schaal het overtollige bladerdeeg af. 
Duw met een vork het bladerdeeg 
tegen de rand van de schaal

•	 Maak van het overtollige deeg met 
een klein mesje mooie figuren zoals 
blaadjes en decoreer het bladerdeeg. 
Je kunt er alles van maken, gebruik 
bijvoorbeeld koekvormpjes

•	 Smeer met een kwastje het eigeel 
over het bladerdeeg

•	 Prik met een sateprikker een paar 
kleine gaatjes in het deeg

•	 Zet de pie 30 minuten in een 
voorverwarmde oven op 180 graden

te krijgen. Je kunt online verschillende 
soorten wild van de Veluwe bestellen. 
Binnen een dag heb je het keurig gekoeld 
in huis en je kunt het prima invriezen. 
Zo liet ik zelf  naast hertenbiefstuk en 
hazenrug ook wildpoulet bezorgen. 
Poulet is fijngesneden vlees, in blokjes 
van zo’n 2 bij 2 cm en dus heel goed te 
gebruiken voor het maken van ragout of  
stoofvlees. Je kunt kiezen voor één soort 
zoals hert, wild zwijn of  haas en je kunt 
ook kiezen voor een gemengde variant. 
Ik koos ervoor om van deze poulet 
een mooie wildstoof  te maken met 
gemengde paddenstoelen. Op zichzelf  
al heerlijk en om het nog net wat meer 
uitstraling te geven koos ik ervoor om er 
een Venison Pie van te maken. 
Leuk om een beetje te spelen met 
bladerdeeg en er een waar kunstwerk van 
te maken. Heerlijk wanneer op een koude 
regenachtige dag het huis zich vult met 
die heerlijke geuren en je ‘s avonds kunt 
genieten van die mooie volle smaken. 
Daarom hou ik zo van de herfst! 

Bon appetit, Niek

Ingrediënten
500 gram wildpoulet
400 gram gemengde paddenstoelen
1 grote winterpeen
3 teentjes knoflook
1 grote ui
Appelstroop
Peperkoek
Dijon mosterd
6 Kruidnagels
6 Jeneverbessen
2 laurierblaadjes
1 flesje bokbier (ik koos voor 
apfelstrudel dubbelbock van het Uiltje)
1 bouillonblokje (rund)
1 rol bladerdeeg
1 ei
50 gram roomboter

De bereiding
•	 Bestrooi de wildpoulet met zout en 

peper
•	 Bak in een grote braadpan op hoog 

vuur de wildpoulet aan tot deze 
mooi bruin is

•	 Snijdt ondertussen de paddenstoelen 

Uw advertentie hier?
Dat kan!

6 keer per jaar verschijnt het 
Rochusnieuws in een 

oplage van 600 stuks.

Dit is dè manier om de mensen in 
onze wijk te bereiken en om deze 

krant mogelijk te maken. 

Mail voor info en tarieven naar: 
rochusnieuws@gmail.com
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Geldropseweg 105
5611 SE  Eindhoven
www.audiotvcentrum.nl

Tel. 040-211 18 65

info@audiotvcentrum.nl

Al ruim 40 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier

meer in verbinding
met jezelf en anderen

Arnie van Vegchel
Systemisch rouw therapeut

06 - 83 84 93 07
lichtbijverlies.nl

zingeving bij verlies en verandering

Wat doe 
je met 
je ouwe 
meuk?

De mierenneuker in me 
vroeg zich wel af  of  het 
nu om een garage of  tuin 
sale zou gaan. Echter, voor 

mij maakt het niet zo veel uit want ik heb 
garage noch tuin waar mijn buren mijn 
oude meuk zouden kunnen vinden. Maar 
dat zou me niet beletten om een bezoek 
te brengen aan de volgens de flyers met 
ballonnen gemarkeerde verkooppunten.

Heb jij de posters gezien begin 
november? GARAGESALE 
IN DE ROCHUSBUURT 
stond er. En: ‘Kom jij ook 
gezellig shoppen voor mooie 
spulletjes in onze tuintjes?’ Wat 
een mooi idee, dacht ik zo bij 
m’n eigen. 

Openlucht-verkoop op een 
druilerige dag
Ik weet niet of  ik de enige was – 
misschien dacht jij er net zo over – maar 
op de grijze zaterdag begin november 
voelde ik me niet echt geroepen om 
door de regen te sjokken op zoek naar 
verrassende koopjes. Maar met een hond 
moet je vroeger of  later wel de deur uit. 
Het werd dus later dat ik op zoek ging 
naar ballonen. Ik vond er welgeteld zes, 
maar geen kraampjes. Gelukkig had ik 
niet alleen de flyers gezien maar ook het 
bericht van mijn ‘buurvrouw’ Marlies Vr 
op Nextdoor. 

Nextdoor
Ken je deze app? ‘Met Nextdoor haal 
je het meeste uit je buurt’, schrijft 
Nextdoor zelf. Het is een soort social-
media- plus verkoop-platform voor 

Foto’s: Kay Sachse

voor een paar centen, knaken of  tientjes 
te verpatsen die de koper wel nog kan 
gebruiken. Toch was ik zeker niet de 
enige die deze garage- cq. tuinverkoop 
heeft gemist. Geen interesse aan vintage 
spullen zal het niet zijn geweest want niet 
alleen online maar ook in onze stad, zelfs 
in onze duurzame Rochusbuurt zijn er 
veel mogelijkheden om tweedehandsjes 
weg te geven, te verkopen en te kopen.

Kledingbank of  Het Goed
Als single is het niet zo fijn als je 2 
eenpersoons-dekbedden hebt – vind 
ik in elk geval. Daarom heb ik mijn 
oude dekbedden en overtreksets samen 
met wat oude kleding onlangs naar 
de kledingbank gebracht, gevestigd 
in Gestel, dus nog geen 5 minuten 
hier vandaan. Trouwens, op de 
inlevermomenten is het er gewoon druk. 
Eigenlijk best mooi om te zien. 
Oude meubels, serviesgoed en ander 
huishoudelijk spul breng je natuurlijk 
naar Het Goed op De Hurk. En ga zo 
maar door: google maar eens Dress For 
Success, gevestigd op de Marconilaan. 
Ik ben zeker niet de enige die niet alles 
gewoon in de kliko wil kieperen, toch?

Rochusbuurt in actie
Weet je nog? In mei hebben enthousiaste 
vrijwilligers in De Buut de Rochus Buut 
Boetiek gehouden, afgekort de RBB (let 
wel: dat is iets anders dan de BBB). Hier 
hebben buren geprobeerd om andere 
buren blij te maken met hun afdankertjes. 
Dat waren wel geslaagde dagen. 
Twee weken later scheen de zon toen 
het onooglijke grasveldje het toneel was 
van onze Rochus Rommelmarkt. Naast 
vintage kleding en afgedankt speelgoed 
was er ook nog aandacht voor de 
inwendige mens. Of  de rommelmarkt 
daarom altijd zo’n succes is? Geen idee. 

Ik vind het in elk geval geweldig dat 
er in onze wijk veel wordt gedaan om 
circulair te denken en te handelen. Beste 
buren, ga zo door, ook al doorkruist het 
regenachtige weer soms je garage- of  
tuinverkoop. Better luck next time!

Kay

mensen in je buurt. Per buurt zijn er dan 
aparte groepen, dus bijv. Rochusbuurt, 
Irisbuurt, Joriskwartier enz. Je kunt 
tips geven of  om hulp vragen, dingen 
weggeven of  verkopen enz. Best handig 
dus als de juiste mensen je berichten 
lezen – of  jij degene van je buren. Ik 
stuurde Marlies een berichtje. Ik kreeg 
vrijwel direct een antwoord: ‘Ja, we zijn 
vandaag eerder gestopt maar morgen 
gaan we weer aan de slag. Ik heb zelfs 
een tent gehuurd.’ 
Om een lang verhaal kort te maken: 
zondag om 12 uur was Marlies nog aan 
het opbouwen op de Romerohof  en 
rond half  vier was ze al weer weg. Geen 
koopjes voor mij helaas.

Wegwerp- of  circulaire maatschappij
Het is toch eigenlijk een mooi idee om 
oude spullen die je niet meer nodig hebt 
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Buurt-info
Buurtbestuur

Yolande Voskes	 tel: 06 23 70 27 30

Esther Schevers		  tel: 06 23 98 88 87

info@debuut-rochusbuurt.nl

www.debuut-rochusbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt

Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam

Walther Willems	               tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Joris Westerwoudt 	 tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Speeltuincommissie

Maartje van den Boogaard

Redactie Rochusnieuws

rochusnieuws@gmail.com

Wijkagent

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den 

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt 

Koen van Grinsven	 tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Jeroen van Nierop	 tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Gebiedscoördinator Rochusbuurt

Geertje Schut-Vogels	 tel: 238 42 13

Aanleveren 
Kopij
In januari 2024 verschijnt nr. 196 
van deze buurtkrant!

Heeft u daarvoor kopij, leuke tips 
of  mooie foto’s? Of  moet er iets 

van uw hart? Wij ontvangen het heel 
graag. U kunt uw bijdrage tot en met  
vrijdag 12 januari 2024 mailen aan de 
redactie: rochusnieuws@gmail.com of  
geef  de bijdrage af  bij Hoefkestraat 
12.

elke vrijdag
van 17.00 tot 21.00 uur
BUUT BORREL & BORDJE
Bordje ongeveer om 18.30 uur

21/11
15:00 - 18:00 uur
AI IN THE HOOD 
de Buut

22/11
14:00 - 16:00 uur
SINTMIDDAG 
de Buut

25/11
14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ
Elke laatste zaterdag van de maand

02/12
11:00 - 12:00 uur
ZIT ER IETS IN JE SCHOEN? 
de Buut

Menu’s BBB

07/12
vanaf 20.00 uur
OPENBARE 
BESTUURSVERGADERING
Rochusbuurtvereniging

16/12
aanvang 20:00 uur
BLINGO BINGO!
de Buut

20/12
vanaf 20.00 uur
REDACTIEVERGADERING 
(ONDER VOORBEHOUD)
Rochusnieuws

30/12
14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ
Elke laatste zaterdag van de maand

30/12
13:00 - 17:00 uur
VERSE OLIEBOLLEN TE KOOP
de Buut

14/01
16.00 - 20.00 uur
NIEUWJAARSBORREL
de Buut

27/01
14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ
Elke laatste zaterdag van de maand

17 NOVEMBER
Kabeljauw, aardappelgratin & salade
24 NOVEMBER
Gastkok Lynn kookt Surinaamse 
nasi alla oma
1 DECEMBER
Gastkoks Bootcamp Babes koken 
Pasta met champignons & salade
8 DECEMBER
Lasagne & salade
15 DECEMBER
Tomatensoep, quiche (vlees, vis of 
vegetarisch) & salade

22 DECEMBER
Boeuf Bourguignon, aardappeltjes 
uit de oven & salade
29 DECEMBER
Gastkok Floor kookt de Eindejaars-
special (menu later bekend)
5 JANUARI
Rendang, sajoer boontjes, rijst & 
atjar ketimoen
12 JANUARI
Vlaams stoofvlees met friet & salade
19 JANUARI
Zalmfilet, spaghetti aglio e olio & 
salade
26 JANUARI
Tortilla gehakttaart & salade

Agenda 
November 
December 
& Januari
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KidsTalkHeb jij je schoentje al gezet?
Wie ben je? 
Doris van Schaik
Hoe oud ben je? 
5 jaar
Wie zijn je ouders, zusjes of broertjes 
Papa Job, mama Leonie, zusje 
Roos (3 jaar) en broertje Faas 
(1 jaar)
Naar welke school en klas ga je? 
Naar De Hasselbraam. Ik zit in 
groep 2 bij de Stampertjes. Mijn 
juf  heet juf  Martine
Wat is je lievelings-
Les: 
Knutselen 
Eten:		   
Spaghetti
Vakantieland:	            
Friesland
Snoep:		            
Een lollie
Kleur:
Rood en roze
Dier:
Mijn konijn Frits
Tv-programma: 
Paw Patrol 
Waaraan heb je een hekel? 
Aan spruitjes 
en witlof
Wat zijn je hobby’s? 
Met Emmy en Julian spelen, 
knutselen en naar de speeltuin 
gaan
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Goede eigenschap, ik kan 
veel vriendjes maken. Slechte 
eigenschap, soms vind ik het 
moeilijk om lang te wachten 
en om stil te zitten
Van welke muziek hou je? 
K3
Vind je de Rochusbuurt 
leuk om in te wonen? 
Ja, heel leuk
Waarom? 
Omdat ik heel dicht bij mijn 
vriendjes en vriendinnetjes woon
Wat wil je later worden? Een mama
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Emmy

De Pietenschool
Pietje zit in de klas 
en moet dringend 
plassen. Hij vraagt 
aan Sinterklaas: “Sint, 
mag ik naar de wc?”. 
Sinterklaas zegt: 
“Nee, nog even geduld, 
Pietje”. Een paar 
minuten later vraagt 
Pietje opnieuw: “Sint, 
mag ik nu dan naar 
de wc?”. Sinterklaas 
zegt weer: “Nee”. Weer 
een paar minuten 
later stelt Sinterklaas 
een vraag: “Wie weet 
waar de Stille Oceaan 
ligt?”. Pietje steekt 
zijn vinger op en zegt: 
“Onder mijn stoel, 
Sint...”

De kidspagina gaat over 
Sinterklaas. Wij hopen dat 

jullie het leuk vinden! 
Billie, Camen, Isis & Mijs

Kun jij 
deze 

puzzel 
oplossen? 

Verbind 
eerst de 

nummers 
1 t/m 12  

daarna de 
letters 

A t/m N

Raadsel
Het is wit en staat in 
de hoek.Het paard 
van Sinterklaas dat 
stout is geweest!

Pepernoten bakken

een mooie deegbal. Pak het 
deeg in met vershoudfolie 
en leg dan 30 minuten in 
de koelkast.

3.	 Verwarm de oven op 180 
graden.

4.	 Bekleed twee bakplaten 
met bakpapier. Maak van 
het deeg kleine balletjes 
en verdeel die vervolgens 
over de bakplaten. Laat 
tussen de balletjes wat 
ruimte over. Druk de 
deegballetjes iets platter 
met je vingers.

5.	 Bak de kruidnoten 15-20 
minuten in de oven. Even 
laten afkoelen en klaar!

Wat heb je nodig? 
•	 200 gr zelfrijzend bakmeel
•	 80 gr boter
•	 120 gr lichtbruine basterdsuiker
•	 4 el melk
•	 3 tl koek- en speculaaskruiden

Hoe maak je het?
1.	 Haal de boter uit de koelkast en 

laat op kamertemperatuur komen. 
Snijd de boter daarna in blokjes.

2.	 Doe alle ingrediënten in een grote 
kom en kneed met je handen tot 


