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vrijwilligers. De nieuwjaarsborrel is dan 
ook altijd een mooi moment om deze 
mensen te bedanken en dat mag in het 
Rochusnieuws nog wel een keer herhaald 
worden. Iedereen die op welke manier 
dan ook heeft bijgedragen aan onze 
buurt en de mooie ontmoetingen in onze 
buurt: veel dank! 
Wat 2023 gaat brengen weten we 
nog niet, maar we hopen op mooie 
activiteiten waarbij we elkaar kunnen 
blijven ontmoeten. Uiteraard hopen 
we dan weer te kunnen rekenen op 
enthousiaste vrijwilligers! Voor nu 
wensen we iedereen een heel gelukkig en 
gezond 2023! 

Het Rochusbuurtbestuur

Zie pagina 14 voor meer foto’s van de nieuwjaarsborrel 

Dit jaar niet alleen een 
borrel maar ook een 
heerlijke kop erwtensoep, 
zelfgemaakt worstenbrood 

van onze eigen Bert en heerlijk brood 
van Broodt. Het leek erop dat mensen 
niet konden wachten want om 17.00 uur 
druppelden de eersten al binnen, waarna 
de Buut vrij snel erg goed gevuld was 
en iedereen elkaar een goed nieuwjaar 
wensten. Binnen no time waren de 100(!) 

worstenbroodjes op en kwam de bodem 
van de soeppannen in zicht. Om 20.00 
uur was het dan toch echt tijd voor 
de bubbels en de jaarlijkse traditie: de 
nieuwjaars speech! 
Hierin passeerden de mooie buurt-
momenten van 2022 de revue: de 
officiële opening van de Geldropseweg, 
het wekelijkse Buut, Borrel en Bordje, 
het buurtfeest, de kindercamping, 
het bezoek van Sinterklaas, de 
televisieopnames in de Buut, maar liefst 
twee keer Running Dinner en het bezoek 
van onze burgemeester aan de buurt. 
Een greep uit de mooie activiteiten in de 
buurt!
Deze activiteiten kunnen alleen maar 
plaatsvinden vanwege enthousiaste 

Na elkaar twee jaar op straat 
een gelukkig nieuwjaar ‘toe 
te zwaaien’ mocht het dit jaar 
weer: met elkaar het glas heffen 
op een goed nieuwjaar! 

Gelukkig 
2023!
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De redactie verklaart dat het Rochusnieuws op 
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. 
Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie 
niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de 
informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan 
ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel 
geleden schade, van welke aard dan ook, door 
foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. 
Dit geldt voor zowel de eigen content als voor die van 
derden afkomstig.

Rochusnieuws is een uitgave van de 
Rochusbuurtvereniging en wordt 6x 
per jaar huis aan huis verspreid in een 
oplage van 600 st. in de Rochusbuurt.

Redactie:
Ad, Chris, Esther, Frans, Kay, Marcel, 
Marijke & Niek
Kinderredactie:
Janne & Lynn
Vormgeving en illustraties: 
Esther
Produktie: 
Puntscherp
Hastelweg 91, Eindhoven
Bezorging:
Gerry, Gidy, Hein, Huub, Joris, Maike, 
Marga & Mirjam
Info en aanmelden als redactielid:
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Rochusnieuws digitaal ontvangen?
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Advertenties:
Tarieven op aanvraag bij de redactie.

Stel u vindt een papiertje op 
straat, of  een hondendrol, of  
een blikje Pools bier of  een 
complete zwerver die ligt te 

meuren in een vettige slaapzak met wel 
drie duurzame boodschappentassen 
van de Jumbo, AH en de Aldi om 
zich heen. Wat doet de dikke man in 
zo’n situatie? Zijn aangeboren neiging 
volgend, loopt hij er met een ruime boog 
omheen. De dikke man heeft geen zin in 
confrontaties met dergelijke zaken. Maar 
wat zegt de buurtmaffia? Jaaaah, meneer 
dikke man, u moet als buurtgenoot wel 
uw verantwoordelijkheid nemen. De 
hondendrol, het blikje en de zwerver 
netjes deponeren in de daartoe bestemde 
bakken. Het blikje lukt nog wel maar 
die drol en de zwerver is lastig dacht de 
dikke man. Want mogen die in een en 
dezelfde bak of  moeten de drol en de 
zwerver gescheiden worden? Daar heeft 
de dikke man geen zin in. Het is zwaar en 
moeilijk dacht ie en voor hij het wist had 
ie al drie redenen bedacht waarom. Ten 
eerste: de dikke man heet niet voor niets 
dikke man. Die kan gewoon niet zo goed 
bukken. Ten tweede bedacht hij, ik ben 
anti-autoritair opgevoed in de jaren 60-
70. De dikke man laat zich niet zomaar 
wat zeggen. Ten derde: de buurtmaffia 
is niet democratisch gekozen. Een paar 
buurtgenoten hebben zich de macht 
toegeëigend over de Buut, de kas met 
het geld, de media (het Rochusnieuws) 

en ze strooien rijkelijk met gratis drank 
(althans het eerste drankje) bij hun 
vergaderingen. Ja, zo noemen ze die 
bijeenkomsten, maar het zijn gewoon 
indoctrinatie samenkomsten. Lekker 
samenspannen tegen van alles en nog 
wat. Zeuren over afval, foutgeparkeerde 
auto’s, ladderzatte nep-studenten, 
hondenpoep, wildgroei van allerlei 
terreurgroen, expats, herfstbladeren 
(jazeker de gevallen bladeren worden er 
op aan gekeken en beschimpt als ware 
ze afkomstig van een andere planeet). 
Hoewel, er zijn ook zeer volhardende 
buurtgenoten die minutieus de gevallen 
blaadjes bij elkaar vegen en opruimen. 
Uiteraard alleen hun eigen hoekjes. Tsja, 
denk de dikke man dan weleens: man, 
man, man, veeg eens wat verder door 
dan hebben we er allemaal plezier van.

Maar wat ze nog meer doen is elke vrijdag 
een maaltijd serveren. Het heet Buutje, 
Bordje, Biertje of  iets dergelijks. Laatst 
was de dikke man er ook bij. Wedstrijd 
Nederland - Senegal. Gelukkig heeft 
Nederland toen gewonnen, anders was 
het eten geheid door de Buut gevlogen. 
Wat natuurlijk zonde zou zijn. Want 
het was een zeer smakelijke maaltijd die 
Frank en Yolande hadden gemaakt en 
geserveerd.

Eind vorig jaar wilde de dikke man 
wederom genieten van het wekelijkse 
maaltijdfestijn. Deze keer de 
Eindejaarsspecial. Er was een heuse kok 
ingehuurd en die bakte ze bruin. Te bruin 
want de dikke man en zijn gezelschap 
waren niet welkom. Te laat gereserveerd. 
De kok had haar boodschapjes al 
gedaan. Wat heet te laat. Nog geen dagje! 
Mevrouw dikke man had zich vooral 
verheugd op het vegetarische alternatief. 
Maar helaas. Ging niet door. 

Toen ze dit stukje had gelezen (mevrouw 
dikke man is de censor van de dikke man) 
viel ze over het woord buurtmaffia. Och, 
zei de dikke man, dat is ook liefkozend 
bedoeld. Ik noem jou toch ook de 
‘Godmother’. Dat viel bij haar toch niet 
in goede aarde. Er dreigde een puntige 
schoen in de richting van het hoofd 

Ik heb een heel zwaar leven 
dacht de dikke man. En daarbij 
dacht hij niet aan zijn omvang. 
Nee, het leven in een buurt 
zoals de Rochusbuurt brengt 
de nodige zwaarheid met zich 
mee. 

Zwaar 
leven

van de dikke man te gaan. Maar geloof  
het of  niet, op de radio klonk toen het 
nummer ‘Just a little bit of  peace in my 
heart’ (nummer 491 in de Top 2000 lijst) 
en de stemming werd minder grimmig, 
de schoen daalde en werd weer om de 
bevallige voet van mevrouw dikke man 
gedaan, als ware zij Assepoester. Een 
zwaar leven dacht de dikke man, toch 
nog maar eens over peinzen. Het nieuwe 
jaar is weer begonnen en de dikke man 
wenst u allen ondanks zijn zware leven 
een stevig steunpakket en een goed en 
gezond 2023. 

Echte buurtmaffia
Nog wat nadenkend over het woord 
buurtmaffia en gedachteloos surfend 
over het net kwam de dikke man 
ongemerkt bij het Rochusbuurt 
Facebook Sprookjesbos. Wat daar stond 
bracht de dikke man echt van zijn stuk. 
Er was een post geplaatst met een foto 
waarop de restanten van een enorme 
hoeveelheid vuurwerk voor een raam 
te zien was. Op het raam was een 

berichtje geplakt. Inzoomend op de foto 
probeerde de dikke man te zien wat er 
op stond. Dat lukte niet helemaal maar 
in ieder geval stond er het woord BANG 
op (met een explosief  letterfont) en 
een zielige hond met hangende oortjes. 
Gelukkig had de poster er commentaar 
bij geleverd. Sarcastisch commentaar. 
Scherp. En de dikke man dacht: juist, 
die vuurwerkterroristen, dat is de echte 
buurtmaffia. Blijkbaar wonen in onze 
buurt mensen (nou ja mensen, de dikke 
man zou ze ongeschoren, ruftende, 
schimmelende, uitgezakte balzakken 
noemen) die denken dat ze geen 
rekening hoeven te houden met anderen. 
Boven de wet staand, wanen ze zich de 
grote jongens en/of  meisjes (ja, de dikke 
man is inclusief). Echte buurtmaffiosi! 
Gedraag je of  ga ergens anders wonen. 
In Eindhoven is er vast wel een buurtje 
waar je thuis hoort tussen andere 
criminelen. Kun je wellicht tirapiedi 
van een sottocapo worden. Want meer 
hersens zitten er niet.

De dikke man

Foto: Kay Sachse
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Oog voor Detail

We bieden je de kans om jezelf  te 
testen. Of  je gaat eens op zoek 

naar de plekken waar wij deze foto’s 
hebben gemaakt. Succes met zoeken  
en vooral vinden van onze 4 gekozen 
plekken!! Antwoorden vind je onder aan 
de pagina. De Redactie

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de min of meer exacte plekken. 
Foto 1: Romerohof 2 | Foto 2: Pastoor Dijkmansstraat 40 | Foto 3: Geldropseweg 98a | Foto 4: Geldropseweg 62. Hopelijk 
heb je een beetje plezier gehad aan de quiz. Volgende keer hebben we weer nieuwe plekken voor je klaar om je wijk te leren 
kennen en te ontdekken. Tot dan!

4

1 2

3

Ken je onze wijk? Bepaalde 
gebouwen weet je natuurlijk te 
vinden, bijvoorbeeld De Buut. 
Maar hoeveel oog voor detail heb je 
eigenlijk? 

De Buut EetTafel 
kookt weer 
Ottolenghi
De dagen lengen. De gedachte 
dat de zomer in aantocht is, 
brengt mij al in mediterrane 
sferen.

Foto: Chris van Benthem Jutting

Een goed gevoel dat ik wil delen. 
En, zoals ik al ooit zei: delen 
doe je het best aan een gedekte 

tafel. Met goed eten en een mooi glas 
wijn, een biertje of  iets fris, komen er de 
prachtigste verhalen op tafel. Niet alleen 
herinneringen worden gedeeld, maar 
vooral ook door de kleine ontmoetingen 
met buurtgenoten zien we elkaar weer. 

In de groep

ik sta er boveN, er onder,
er naast, linKs of  rechts,
er voor en er achter,
maar nooit er in.

lieve Maria, klopt dat wel?
sta ik oNder of  boven?
aan de Kant rechts of  links?
van achter naar voren?
of  juist middenin?

‘k loop steeds eeN eindje mee,
vlieg naar boven, graaf  naar onder,
rijd naar rechts, stap naar linKs,
hang naar achter, buig naar voor,
blijf  altijd in mijzelf,
en niemand gaat met me mee...

Chris 

Op vrijdag 10 februari brengt de Buut 
EetTafel ons buurthuis weer in zuidelijke 
sferen met Ottolenghi’s recepten. Het 
concept is als vanouds: wij koken samen 
een voor-, hoofd- en nagerecht. En jullie 
ruimen samen af  en doen samen de 
afwas. En dat allemaal voor een bordje’s 
prijs. We hopen jullie weer te zien, om 
te delen en te genieten. Wil je precies 
weten wat we koken, hou dan de website 
in de gaten. Aanmelden doe je ook op  
www.debuut-rochusbuurt.nl. Namens 
het team van de Buut Eettafel, Janny, 
Fulco, Hanneke en ik, tot dan!

Koert
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meer in verbinding
met jezelf en anderen

Arnie van Vegchel
Systemisch rouw therapeut

06 - 83 84 93 07
lichtbijverlies.nl

zingeving bij verlies en verandering

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595

Meestal koken Frank of  Yolande 
en af  en tot is er een gastkok. 
Zo bereidde Hans van der 

Pluijm in mei een uitbundige paella op 
het achterplaatsje van de Buut en op 
Yolande’s verjaardag verraste Frank met 
Ossobuco. Op de laatste vrijdag voor 
de zomersluiting verzorgden Rien en 
Mario een uitgebreide Griekse barbecue, 
waarbij de meeste gasten aansloten aan 
lange tafels in de Rochusstraat, omdat 
het binnen veel te warm was. Op het 
buurtfeest in het najaar waren we welkom 
bij ’t Hoefke, waar Wiro en Harriët een 
overheerlijke wildschotel of  vegetarische 
lasagne voorschotelden.

Daarom bedachten we dat het ook leuk 
zou om het jaar feestelijk af  te sluiten op 
30 december. Esther kwam met het idee 
om Floor te vragen, haar schoonmoeder. 
Floor is de buurtkok van Esch, en draait 
haar hand niet om voor het koken voor 
grote gezelschappen. Tijdens de eerste 
kennismaking reageerde ze enthousiast, 
ze vond het direct erg leuk om met een 
eindejaarsspecial het jaar uit te luiden: 
een drie gangenmenu met een licht 
gebonden champignonsoep vooraf, 
hachee met rodekool en aardappelpuree 
en ingemaakt fruit met Griekse yoghurt 

In februari vorig jaar eindigde 
de laatste lockdown. We zijn 
toen ook weer begonnen met 
Buut, Borrel en Bordje op de 
vrijdagavond: een gezamenlijke 
maaltijd met buurtbewoners. 

Foto’s: Jan Schevers

Buut, 
Borrel & 
Bordje: 
eindejaars-
special

en slagroom, en dat voor slechts € 10,-.
Wel stond ze erop om de Buut voor 
de gelegenheid gezellig aan te kleden, 
maar ook daar mochten wij ons niet 
mee bemoeien, zij wilde alles verzorgen. 
Op 30 december werd een twintigtal 
buurtbewoners ontvangen met feestelijk 
aangeklede tafels, voorzien met vrolijke 
kerststukjes. De hele maaltijd had ze 
thuis al bereid, en kon na de laatste 
voorbereiding uitgeserveerd worden in 
de Buut. Deze traditionele wintermaaltijd 
was overvloedig en heerlijk: Floor 
bedankt voor deze zeer geslaagde 
eindejaarsspecial in de Buut!

Frank
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75 jaar basisschool in de Tuinstraat 
en 30 jaar meester Toine

Het gebouw dat we nu nog 
kunnen zien, is inmiddels 
75 jaar oud, een behoorlijke 

leeftijd voor een schoolgebouw. Het 
gebouw ontstond op een plek waar 
voorheen volkstuintjes waren, daarom 
ook de naam Tuinstraat. Tot 1990 was 
het een katholieke basisschool, eerst met 
de naam Sint-Jans-School, later de Sint-
Joris-School, dus helemaal passend bij de 
Sint-Joriskerk. In 1990 veranderde dit. 

SALTO school De Hasselbraam
SALTO is een groep van 19 openbare 
basisscholen, 2 scholen voor speciaal 
basisonderwijs en een internationale tak, 

dus 36% van de leerlingen in Eindhoven 
bezoeken een SALTO-basisschool. En 
bij een nieuw schoolbestuur hoort ook 
een nieuwe naam: De Hasselbraam. Wie 
de boeken van Annie M.G. Schmidt 
kent, kent zeker Pluk van de Petteflet, 
waarin de schrijfster de hasselbraam 
omschrijft: volwassenen die ervan eten, 
laten onmiddellijk het werk liggen, waar 
ze mee bezig zijn, en gaan spelen. (Op 
kinderen heeft de hasselbraam trouwens 
geen bijzonder effect.) Eigenlijk een 
mooi idee om via de naam van de school 
het effect op volwassenen te beschrijven, 
niet op kinderen: volwassenen en 
kinderen vormen dus samen een 
omgeving waarin spelen centraal staat. 
Hoe zit dat dan bij de leerkrachten?

Meester Toine
Het is vrijdagmiddag en de leslokalen zijn 
opgeruimd. De stoelen staan op de tafels 
en meester Toine Veneman zit achter zijn 
bureau. Hij geeft les aan groep 8 in de 
‘zolderkamer’ van de school. Afgelopen 
week heeft hij zijn jubileum gevierd: 30 

Midden in de wijk, gelegen in de 
Tuinstraat, is De Hasselbraam, de 
school die veel kinderen - en hun 
ouders - kennen omdat ze er zelf  
op gezeten hebben of  omdat ze 
er elke dag hun eigen kroost naar 
toe brengen of  hebben gebracht. 

geleden wel anders: toen waren het rond 
de 100 kinderen, dus best een laag aantal 
voor 8 groepen. Daarom kreeg de school 
5 jaar de tijd om een aantal van minimaal 
168 kinderen te bereiken. 
In het begin verliep dat niet zo vlotjes 
zodat men er al de stekker uit wilde 
trekken. “Weet je”, vertelt meester 
Toine, “om dat te voorkomen, gingen 
wij als leraren samen met de ouders 
protesteren. We hebben zelfs een 
advocaat ingeschakeld om de volle 
periode van 5 jaar te benutten zodat we 
dat aantal leerlingen konden bereiken. 
En dat is ons gelukt. Juist daarom voel ik 
me zo betrokken bij deze school. En ik 
heb er ook nooit serieus over nagedacht 
om te switchen naar een andere school.” 

School in de wijk
Enkele jaren geleden heeft de 
gemeente zelfs toestemming gegeven 
om het gebouw uit te breiden. Een 
tussenoplossing met noodlokalen was 
dan niet meer nodig. Dus kwamen 
er nog 2 lokalen boven bij alsmede 

Foto’s en tekst: Kay Sachse

jaar docent op De Hasselbraam. “Ik 
weet niet of  we allemaal spelen maar 
de gedachte van creativiteit staat hier 
op school zeker centraal. Toen ik hier 
in 1993 als vervanger begon, was er niet 
meer zo veel te merken van de katholieke 
wortels van de school. We hadden een 
jong team met nieuwe leerkrachten. En 
daarin ben ik verder gegroeid. Ik was 
blij dat ik toen een baan heb kunnen 
vinden in het onderwijs en ben nog 
steeds ontzettend betrokken bij mijn 
leerlingen.” 
Het leslokaal zit er ook gezellig uit: 
met de bekende tafeltjes maar ook met 
een zithokje. “Maar we verkennen ook 
de stad: onlangs waren we nog in het 
Muziekgebouw voor muziektheater 
met het Brabants Orkest en in april is 
er een workshop ‘theater maken’ in het 
Parktheater gepland. Dat past prima bij 
de creatieve kant van ons onderwijs.”

Onzeker begin
Tegenwoordig zijn er ca. 290 kinderen 
op De Hasselbraam. Dat was 30 jaar 

een speel- en kleuterzaal. “Op deze 
manier is de school uitgegroeid tot 
een belangrijk punt in de wijk. Maar 
er komen niet alleen kinderen uit de 
Rochusbuurt, maar ook uit de Iriswijk, 
de Elzent en het Witte Dorp.” Wie  
’s ochtends door de wijk loopt, kan het 
ook zien, dat de meeste kinderen te voet 
of  met de fiets komen. Dat ouders hun 
kinderen met de auto komen droppen, 
zie je hier inderdaad best weinig. 

Verjonging en verandering
De wijken in de omgeving blijven 
verjongen zodat de school zich geen 
zorgen hoeft te maken over nieuwe 
aanwas. “Het idee van een school in 
de wijk spreekt mensen natuurlijk ook 
aan. En we doen ook veel: vroeger 
was er zelfs een straatspeeldag in de 
Tuinstraat waarbij de kinderen heerlijk 
konden spelen op straat. We organiseren 
nog steeds heel veel, zoals tijdens de 
Koningsspelen die we samen met de 
atletiekvereniging op touw zetten.” 
“Maar we kijken niet alleen maar 

naar onze wijk maar ook naar de hele 
stad en onze maatschappij: in vakken 
zoals burgerschap en wereldoriëntatie 
bespreken we maatschappelijke onder-
werpen die ons allemaal raken. We kijken 
bijvoorbeeld naar het Jeugdjournaal waar 
veel dingen aangekaart worden.” 

“Daarom geef  ik nog steeds les met 
zo veel plezier! En dat doe ik samen 
met het team van collega’s die allemaal 
hun steentje eraan bijdragen. Ik heb de 
pensioengerechtigde leeftijd nog lang 
niet bereikt, maar ik ga ervan uit dat ik 
tot die tijd nog hier zal blijven. Het is 
gewoon een toffe school.”

Tekst op steen: ‘Deze steen is gelegd op de 13de Juli 
1948 door Mr. Dr. Janssens Wethouder van Eindhoven’
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Tuinstraat 25  • 5611 PL • Eindhoven • T: 040 243 85 25 
E: info@gebitplus.nl • W: www.gebitplus.nl

+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit

+ Tandtechnicus  reparatie kunstgebit, kronen en bruggen 

Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten 
van uw [nieuwe] kunstgebit.

Het mondzorg team

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.

Geldropseweg 105
5611 SE  Eindhoven
www.audiotvcentrum.nl

Tel. 040-211 18 65

info@audiotvcentrum.nl

Al ruim 40 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier

Kay gaat carnavallen - echt niet/wel

Voor de een is het 5 dagen zuipen 
in belachelijke outfits terwijl 
anderen tijdens het carnaval 

laten zien wat Brabantse gezelligheid is, 
uitgedost in vrolijke pakjes en kostuums. 

Foto’s en tekst: Kay Sachse

Voor mij, geboren en getogen in Oost-
Friesland, een lutherse regio ver boven de 
rivieren, is het toch allemaal wat vreemd 
om midden in de winter nogal luchtig 
gekleed met een glaasje bier in je handen 
op straat van de ene naar de andere 
horecazaak te struikelen. Wat vind jij? 
Heb jij je kostuum al klaar liggen?
Om de wondere wereld van de carnaval 
beter te leren kennen, ga ik eens een kijkje 
nemen bij Feest- en Carnavalswinkel De 
Boemelaar op de Geldropseweg. Ja, echt 
wel! In het winkelpand waar een paar 
maanden geleden nog dure elektronica is 
verkocht, hangen nu pruiken, jasjes met 
glitters, kekke accessoires en kleding in 
de meest aparte kleuren.

Geopend tot eind februari
Eindhoven staat bekend om zijn 
pop-up-stores maar feestwinkel De 
Boemelaar houdt het op de omschrijving 
‘tijdelijke winkel’. Begin januari heeft de 

Ik woon inmiddels bijna 6 jaar in 
de Rochusbuurt en ontdek nog 
steeds veel nieuwe dingen: plekken 
waar ik met de hond ga wandelen, 
aardige buren waar ik op bezoek 
ga of  grote en kleine winkels, 
eetgelegenheden enz. Weet jij 
eigenlijk wat voor juwelen hier in 
de wijk zijn? Onze wijk telt niet 
alleen cafés en restaurants maar ook 
winkels voor de inwendige mens, 
uiterlijk en schoonheid, kleding, 
vervoer, sport, gezondheid en nog 
veel meer. Deze keer wil ik met jullie 
onbekend terrein - tenminste voor 
mij - verkennen: Feestwinkel De 
Boemelaar!

feestwinkel zijn deuren geopend die tot 
een week na het carnaval open zullen 
blijven. En dan moet je het volgende 
bedenken: de afgelopen jaren was er 
geen enkele carnavalswinkel geopend 
want … corona heeft roet in het eten 
van de carnavalvierende gekken gegooid: 
lockdown en 1,5-meter-maatschappij 
passen immers niet echt bij hossen en de 
polonaise!? En nu mag het weer! “2023 
kan een topjaar worden”, vertelt meneer 
Simons van de feestwinkel. “Eindelijk 
mogen mensen weer vieren en zonder 
corona-beperkingen weer feesten.”

Carnaval in geuren en kleuren
“Eigenlijk weet in Eindhoven bijna 
niemand dat de carnavalskleuren van de 
stad groen en oranje zijn”, weet Simons. 
“Mensen komen hier voor allerlei 
kostuums: meiden willen er vooral sexy 
uitzien, ook al is het buiten guur en 
nat. En bij ons in de winkel vinden ze 

er van alles voor. Jongens kiezen eerder 
voor een maffe outfit. Maar wat je heel 
vaak ziet dat mensen hier gewoon voor 
grappige accessoires komen: zo’n beetje 
iets extra dat een individueel tintje geeft 
aan een kostuum.” En als je de lange 
rijen met pakjes en kleding ziet, dan is 
er echt voor elk wat wils: van indiaan 
tot Beierse leren broek die ik natuurlijk 
meteen moet gaan passen. Echter, ik 
zou toch echt nog wat biertjes moeten 
drinken voordat ik de broek helemaal tot 
de rand vul.
Ook veel ouders kopen hier de outfits 
voor hun kinderen. “Ouders kopen 
kostuums vaak op de groei zodat ze 
ook volgend jaar nog passen.” Dat vind 
ik nou duurzaam want zo’n pakje maar 
op één dag te dragen, is weliswaar een 
verrassing voor anderen maar anderzijds 
ook een dure grap. “Weet je”, zegt 
Simons, “terwijl sommigen het hele jaar 
door sparen om op vakantie te gaan of  
zo, zijn er ook velen die centen apart 
leggen om volop te genieten van het 
carnaval. Bij ons kun je zelf  op maat 
je pak als Prins Carnaval laten maken. 
Ook een keuze als je een mooi pak wilt 
hebben.”

El Dorado voor carnavalsgekken
Wat je ook vindt van het carnaval, je 
moet eigenlijk hebben gezien wat je zo 
allemaal kunt vinden in deze winkel: een 
maf  pak met tv-motief, een disco-glitter-
jurk of  een masker om zo rond te lopen 
als Donald Trump. Ik moet bekennen dat 
ik tijdens het carnaval thuisblijf  en een 
goede detective zal kijken. Maar eerlijk is 
eerlijk: bij het bewonderen van sommige 
outfits kriebelt het toch wel. Of  ik niet 
misschien toch zal gaan vieren? Alaaf!



ROCHUSNIEUWS12 13ROCHUSNIEUWSJANUARI - FEBRUARI 2023 NO.190NO.190 JANUARI - FEBRUARI 2023

BOBLINE
h a i r  &  b e a u t y

Geldropseweg 61A
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040 - 291 24 67

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur

vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur

www.boblinehairandbeauty.nl

Ons kindercentrum biedt drie vormen van 
kinderopvang: dagopvang, peuteropvang 
(peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons 
bereiken op telefoonnummer 040 213 42 96. 
Neem ook eens een kijkje op onze website: 
www.dedroomwereld.nl

Hecht u grote waarde aan een veilige en warme omgeving, waarin uw kind met plezier kan ontdekken, 
leren en spelen met andere kinderen? Vindt u het belangrijk dat enthousiaste en deskundige pedagogisch 

medewerkers uw zoon of dochter in hun ontwikkeling volgen? Dat zij elk kind naast optimale verzorging ook 
structuur en individuele aandacht geven in een huiselijke sfeer? Dan is kinderdagverblijf de Droomwereld

in Eindhoven de juiste keuze! 

Graag zijn wij een tweede thuis voor uw kind!

Na de familiebezoeken in de 
eerste week van januari is 
het voor veel mensen dan 
ook even pas op de plaats. 

Wat je motivatie ook is, het mag allemaal 
een onsje of  een drupje minder. Bekende 
afvalprogramma’s en zelfbenoemde 
lifestyle coaches spelen daar dan ook 
gretig op in. De reclames van gezonde 
maaltijdboxen en shakes vliegen je 
om de oren. Begrijp me niet verkeerd, 
ook ik doe het in januari allemaal een 
beetje minder (behalve bewegen), maar 
ik ga mijzelf  niet martelen met shakes. 
Ik blijf  wel gewoon lekker koken en 
zoek daarin naar de gezonde weg. 
Of  zoals je wil de minder ongezonde 
weg, want balans is en blijft toch het 
toverwoord. Wie aan gezond denkt zal 
in veel gevallen direct aan een salade 
denken. En terecht! Salades zijn namelijk 
ontzettend veelzijdig en je kunt er, als je 
hem zelf  maakt, ook nog eens je eigen 
twist aan geven. Mijn favoriete salade is 
een klassieke Caesar salade. Je krijgt van 
mij het recept, maar geef  er dus vooral 
je eigen twist aan. Gezond kan echt wel 
lekker zijn!

Bon appetit, Niek

Ingrediënten voor 4 personen
• 1 krop Romain sla gewassen en 

gedroogd
• 100 gram ontbijtspek
• 4 eieren 
• blikje ansjovisfilets
• Parmezaanse kaas
• 1 eetlepel mayonaise
• 1/2 theelepel mosterd
• 1/2 theelepel worcestersaus
• 1 tl kappertjes
• 1 tl witte wijnazijn
• 1 ei
• 50 milliliter olijfolie
• tabasco
• 1 theelepel suiker
• 1/2 stokbrood
• olijfolie + olijfolie extra vierge
• zeezout en zwarte peper
• 3 teentjes knoflook
• 2 kipfilets

De bereiding
1. Begin met het koken van de eieren. 

Kook deze hard in 6 minuten. Bak 
de ontbijtspek knapperig en laat 
uitlekken op een stuk keukenpapier. 
Bestrooi de kipfilets met zwarte 
peper en zeezout en bak deze op een 
grillpan goudbruin en gaar. Laat iets 
afkoelen en snijd dan de kipfilets in 
stukjes.

2. Maak de dressing: meng 1 eetlepel 
mayonaise met een 1/2 tl mosterd, 
1/2 tl worcestersaus, 1 tl kappertjes, 
1 tl witte wijnazijn, 1 ei (rauw), 

Rochus 
Culinair 
Caesar 
Salade

Pepernoten, rollade, kerststol, 
oliebollen, champagne, zomaar 
een greep uit alle lekkernijen 
die de decembermaand in 
overvloed te bieden heeft. 

flinke snuf  peper/zout, 50 milliliter 
olijfolie mild, paar druppels tabasco 
en 1 tl suiker. Zet de dressing even in 
de koelkast.

3. Ga verder met het maken van de 
croutons: Snijd van een 1/2 vers 
stokbrood de onderkant. Snijd 
dan het stokbrood in blokjes van 
ongeveer 1,5 cm en leg deze in een 
mengkom. Vijzel 3 teentjes knoflook 
fijn met 4 eetlepels olijfolie mild, 
4 eetlepels olijfolie extra vierge, 
een flinke snuf  zwarte peper en 
zeezout. Zeef  de knoflookolie over 
het stokbrood en meng de stukjes 
stokbrood met je handen goed door 
de olie. Leg de stokbrood stukjes 
op een bakplaat en bak ze een paar 
minuten onder de grill tot deze mooi 
goudbruin zijn. Je kan ze eventueel 
ook goudbruin bakken in een 
koekenpan.

4. Leg de bladeren Romain sla in een 
grote schaal of  bord en bestrooi 
met een klein beetje van de Caesar 
dressing. Leg op de sla de stukjes 
gegrilde kip, de eieren (door de 
helft gesneden), de ansjovisfilets, 
de knapperige ontbijtspek en de 
knoflook croutons. Breng naar smaak 
meer van de Caesar dressing aan en 
rasp er naar smaak Parmezaanse 
kaas overheen. Eventueel kan je 
ook nog wat extra zwarte peper er 
overheen strooien.
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Buurt-info
Buurtbestuur

Yolande Voskes tel: 06 23 70 27 30

Esther Schevers  tel: 06 23 98 88 87

info@debuut-rochusbuurt.nl

www.debuut-rochusbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt

Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam

Walther Willems               tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Joris Westerwoudt  tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Speeltuincommissie

Maartje van den Boogaard

Redactie Rochusnieuws

rochusnieuws@gmail.com

Wijkagent

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den 

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt 

Koen van Grinsven tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Jeroen van Nierop tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Gebiedscoördinator Rochusbuurt

Geertje Schut-Vogels tel: 238 42 13

Volg de Rochusbuurt op Instagram.

Scan de QR code!

Aanleveren 
Kopij
In maart verschijnt nr. 191 van deze 
buurtkrant!

Heeft u daarvoor kopij, leuke tips of  
mooie foto’s? Of  moet er iets van 

uw hart? Wij ontvangen het heel graag. 
U kunt uw bijdrage tot en met  
vrijdag  10 maart mailen aan de 
redactie: rochusnieuws@gmail.com of  
geef  de bijdrage af  bij Hoefkestraat 
12. 

De Redactie

elke vrijdag
van 17.00 tot 21.00 uur
BUUT BORREL & BORDJE
Bordje ongeveer om 19.00 uur

28/01
14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ
Elke laatste zaterdag van de maand

20/02
vanaf 20.00 uur
OPENBARE 
BESTUURSVERGADERING
Rochusbuurtvereniging

22/02
vanaf 20.00 uur
REDACTIEVERGADERING 
Rochusnieuws

25/02
14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ
Elke laatste zaterdag van de maand

20/03
vanaf 20.00 uur
OPENBARE 
BESTUURSVERGADERING
Rochusbuurtvereniging

25/03
14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ
Elke laatste zaterdag van de maand

Agenda 
februari & 
maart

LET OP! De afval inzameldagen 
zijn gewijzigd. Voortaan wordt op 
woensdag GFT en papier / karton 
ingezameld en op vrijdag het restafval. 
Waar eerst de Jorislaan afwijkende 
dagen had, is de afvalinzameling 
nu voor de gehele Rochusbuurt 
hetzelfde.
 
Kijk voor de meest actuele ophaaldata 
op: www.cure-afvalbeheer.nl of 
download de Cure app.

Ophalen grijze bak (vrijdag):
13 en 27 januari | 10 en 24 februari

Ophalen groene bak (woensdag):
18 januari | 15 februari

Ophalen oud papier (woensdag):
18 januari | 1 en 15 februari

Inleveren plastic | glas:
Dagelijks containers parkeerterrein:
Jumbo, Geldropseweg
Albert Heijn, Leenderweg

Afvalkalender 
RochusbuurtNieuwjaarsborrel 

Foto’s: Jan Schevers
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KidsTalkKidsRedactie Valentijnsdag

Valentijnskaart

Wie ben je? 
Sophie Mehagnoul
Hoe oud ben je? 5 jaar
Wie zijn je ouders, zusjes 
of broertjes? 
Mama Anita, papa Geert 
en grote zus Nova
Naar welke school en klas ga je? 
Ik zit in groep 2 van de 
Stampertjes op de Hasselbraam 

Hallo allemaal! 

Binnenkort is het 
Valentijnsdag! Daarom 
vandaag een blad bomvol 
Valentijns ideëen en werkjes. 
Wie gaan jullie dit jaar een 
romantisch kaartje sturen? 
Heel veel succes en plezier!

Janne & Lynn
Wat is je lievelings-
Les: 
Buiten spelen
Eten:   
Friet en
pannen-
koeken
Vakantieland:
Vlieland
Snoep:             
Skittels
Kleur:
Oranje (en op mijn verjaardag is 
alles altijd in mijn lievelingskleur 
versierd)
Dier:
Katten
Tv-programma: 
Ladybug
Waaraan heb je een hekel? 
Wachten
Wat zijn je hobby’s? 
Korfbal, met mijn vriendinnen 
spelen, puzzelen en lego
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Ik ben bijna altijd vrolijk, maar 
soms ook stout
Van welke muziek hou je? 
Vieze Jack
Vind je de Rochusbuurt 
leuk om in te wonen? Yup!
Waarom? 
We wonen heel dichtbij m’n 
vriendinnen en de speeltuin 
en dat vind ik heel leuk
Wat wil je later worden? 
Bakker! Ik oefen al heel vaak met 
bakken en chocola maken met 
papa
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Oscar Kimman

Met Valentijnsdag 
is het natuurlijk 
leuk om een 

Valentijnskaartje te 
sturen of te krijgen. Heb 
jij nou geen inspiratie? 
Dan is er hier één!

Benodigdheden:
Papier
Verf
Wattenstaafje

Knutselen:
1. Vouw een papiertje 

dubbel
2. Dip een wattenstaafje 

in de verf
3. Stip met het 

wattenstaafje de verf 
in de vorm van een 
hartje

4. Schrijf een lief 
berichtje in de kaart

Tada!

Waar is Valentijnsdag voor?
A.  Jongens 
B.  De liefde 
C.  Natuur

Waar komt ‘Valentijn’ vandaan?
A. Verzonnen
B.  Bedenker heette zo
C.  Een heilige heette zo

Waar wordt het gevierd?
A.  In Europa
B.  Amerika
C.  Overal

Wie raakt sneller verliefd?
A.  Man
B.  Vrouw
C.  Beiden

1-B 2-C 3-C 4-A

Quiz over 
Valentijnsdag
1

2

3

4

Antwoorden:


